
Kerst	2017	
	
Heb	jij	dat	nou	ook,	dat	rusteloze	gevoel	voor	de	naderende	kerstdagen	?	
Ik	neem	het	me	iedere	jaar	weer	voor	om	het	volgend	jaar	anders	te	doen,	wat	meer	
relaxed,	en	alles	op	tijd	inplannen….niet	op	het	laatste	moment	zo	druk	met	bakken,	
schoonmaken	e.d.	
	
Maar	het	gaat	me	niet	lukken…	
	
En	de	versieringen	mogen	in	feite	ook	wat	minder…want	voordat	je	op	zolder	alles	van	zijn	
plaats	hebt	gehaald	om	bij	de	luiken	te	komen	waar	alle	kerstspullen	achterin	zijn	
opgeborgen,	want	je	hebt	het	toch	maar	1x	per	jaar	nodig	is	de	zolder	binnen	een	mum	van	
tijd	weer	bezaaid	met	allerlei	spullen	waarvan	ik	dacht	dat	ze	het	vorig	jaar	al	weggemieterd	
waren.	Klopt,	ik	heb	geen	oorlog	meegemaakt,	maar	daarom	hoeft	de	zolder	geen	
kringloopwinkel	te	worden?	
	
Ieder	jaar	weer	sta	ik	bij	de	zware	doos	met	onze	kunstboom	met	de	gedachte…jij	blijft	het	
volgend	jaar	in	de	doos…..maar	tsjaa….dat	‘geen	boom	geen	kerstgevoel’	krijg	ik	er	maar	niet	
uit.		Hemeltjelief….wat	kan	een	mens	een	hoop	spullen	hebben,	of	is	het	misschien	genetisch	
bepaald…het	komt	me	n.l.	bekend	voor.		Mau	buang	sayang,	mau	simpang	seng	ada	tampa’	
(zonde	om	weg	te	gooien	maar	geen	plek	om	het	te	bewaren)..	
	
Maar	het	gaat	me	niet	lukken….	
	
Ik	heb	reeds	een	schema	gemaakt	van	vandaag	ga	ik	dit	maken	en	overmorgen	dat,	
tussendoor	een	dagje	niets.	Maar	die	vrije	dag	wordt	dan	weer	in	beslag	genomen	door	
andere	activiteiten	die	er	zo	tussendoor	komen	en	waar	ik	niet	onderuit	kan.		
		
Ook	dit	jaar	…	
	
Hoe	heerlijk	is	het	om	bij	de	kerstboom	in	een	opgeruimde	en	versierde	kamer	te	zitten	met	
een	boek	of	in	mijn	geval	mijn	haakwerk	en	zachte	muziek	op	de	achtergrond?	Maar	helaas	
niets	van	dit	alles.	En	ik	weet	het	‘dat	doe	je	allemaal	zelf’	hoor	ik	mijn	zus	zeggen,	jij	bepaalt	
het.	Maar	in	mijn	leven	gaat	het	helaas	niet	altijd	op,	andere	verantwoordelijkheden	eisen	
mijn	aandacht.		

Ook	dit	jaar…	

Wat	doen	we	eigenlijk	in	de	maand	december,	wat	doen	we	met	de	echte	voorbereidingen	
voor	kerst.		Wat	is	de	essentie	van	kerst.?	Op	straat	werden	voorbijgangers	geïnterviewd	wat	
kerst	precies	is	en	wat	er	dan	gevierd	wordt?	De	meesten	weten	het	niet	eens,	‘toen	is	Jezus	
opgestaan’	zei	iemand.	Zijn	wij	er	klaar	voor	om	de	ECHTE	Kerst	te	vieren,	zijn	we	er	klaar	
voor	om	in	alle	rust	en	eenvoud	het	kindje	Jezus	te	ontvangen?	Kerst	is	een	feest	van	Licht,	
hebben	wij	het	Licht	in	ons	en	geven	wij	het	Licht	ook	door?	
	
Volgend	jaar	doe	ik	het	echt	anders	en	het	gaat	me	lukken…ja	zelfs	nu	al,	want	de	kerstboom	
blijft	dit	jaar	in	de	doos.	
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